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Rondje regio

IDDERBUURIE

Nita van Toorvan der Louw is geboren en opgegroeid in de Ridderbuurt... 'In mijn
jeugd was het een landelijk weggetie waar wij alle vrijheid hadden om te spelen,
verstoppertje te spelen en fe voetbollen in het land. Bijna iedereen had er koeien.
We gingen nooit met vakantie, dat kon ook niet met een boerderij, maar ieder-
een kwam bij ons logeren
en vakantie vieren. Dat
was bij alle gezinnen in
de Ridderbuurt zo. We
leerden met z'n dllen
zwemmen in de vaart,
bouwden boomhutten en
jatten peren in de boom-
gaard van de buurman.
In de winter legden we
hele schaatsbanen aan
en konden we vlak bij
huis schaatsen. |k heb:
daar een heel leuke
jeugd gehad. Bij de
bouw van Ridderveld
zijn veel boeren verirok- |
ken en in andere delen
i b hi} land weer boer foto’s: Wil Kokelaar
geworden. Daar voor
in de plaats zijn er volkstuinen gekomen. Ik kom nog regelmatig in de Ridderbuurt, omdat ik er
familie heb wonen. Het is er nog mooi, maar foch niet meer zo als vroeger. Omdat ik met
zoveel plezier terugkijk op mijn jeugd, ga ik na de feestdcgen een reinie organiseren voor

oude (en huidige) Ridderbuurtbewoners Het lijkt me heel leuk om elkaar allemaal weer te ont
moeten.' :

Heeft u ook een favoriete plek, laat het ons weten en bel met Jany de Kruiif 0252 662558




